
We herdenken dan de Schipholbrand 
van precies 20 jaar geleden, toen het 

brandgevaarlijke Uitzetcentrum vlam vatte.  
Elf migranten kwamen om,  opgesloten in hun cel.  
Sakho overleefde ter nauwernood.

NIET VERGETEN

Ter ere van Papa 
Sakho, kunstenaar, 
overlevende van de 
brand, mede-oprich-
ter van We Are Here 
en in januari j.l. over-
leden vriend.

Thomas de Heer

Op 26 oktober 2025 organiseren we een 
manifestatie in het teken van TERANGA
— de Senegalese kunst van gastvrijheid.

We nodigen je uit  

hier deel van uit te maken. Als  
aanwezige, als spreker, als kunst-
enaar en ook als ondersteuner.

Waarom deze 
manifestatie?

n Om de doden te gedenken

n Om de lessen van de Schiphol-
brand te trekken

n Om op te staan tegen vreemde-
lingendetentie en het Europese 
migratiebeleid

n Om Teranga te vieren: gastvrij-
heid als verzet tegen xenofobie, 
racisme en uitsluiting

De schipholbrand, 26 oktober 2005



 Wat kun jij doen? 

n Kom op 26 oktober van 15:00 tot 18:00 uur 
naar de tuin van het Wereldhuis: 
Nieuwe Herengracht 18a, Amsterdam

n Doneer een vriendelijk bedrag op  

NL53 TRIO 0338 5736 07 t.n.v. Stichting Mig-
rant 2 Migrant, o.v.v. Teranga (ANBI)

n Schrijf een aanbeveling of steunbetuiging 
naar: m2migrant@gmail.com

n Deel deze oproep binnen jouw netwerk

Wat doen wij met jouw bijdrage?

Jouw donatie helpt ons:
n Een krachtig podium te bouwen voor  

stemmen die gehoord moeten worden

n De familie van Papa Sakho uit Dakar te ont-
vangen

n Kunst, muziek, eten en ontmoeting mogelijk te 
maken

Wat krijg je terug?

Een donatie is meer dan een gift — het is 
deelname. Als dank ontvang je:
n Een fraaie print van de Teranga-poster

n Een gratis abonnement op de podcast Radio 
Teranga https://www.youtube.com/channel/UCl_C5dl41Lkc-D_sHfgUYfA

n Of een heerlijke schotel Thieboudienne, het 
traditionele Senegalese visgerecht

De manifestatie is geen eindpunt

Op 26 oktober rijden we ook langs de plek van de brand op Schiphol Oost, het monument 
voor de slachtoffers en het huidige detentiecomplex. Vertrek bus: 12:00 bij de Dokwerker. 
Geef je op: m2migrant@gmail.com 

’s Avonds organiseren we een programma in de Dokzaal aan de Plantage Doklaan 8.  
Het is de start van een meer-jarig traject van herdenking, kunst en activisme. 

We werken samen met de familie Sakho, het Wereldhuis, All Included, Buurtwerkplaats 
Noorderhof, Meldpunt Vreemdelingendetentie en het Actiefonds XminY. 

Doe mee. Doneer. Deel. En wees welkom op zondag 26 oktober!

Jo van der Spek en Martelle Gomis, 

weduwe van Papa Sakho

St. Migrant 2 Migrant

http://schipholbrand.net
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