SCHIPHOLBRAND HERDENKING

NIET VERGETEN

26 oktober 2005

Beste vrienden,

Op zondag 26 oktober 2025 herdenken
we de Schipholbrand van 2005, waarbij
elf mensen omkwamen en velen gewond
raakten in het detentie- en uitzetcentrum
voor illegaal verklaarde migranten bij
luchthaven Schiphol. Onder de overle-
venden was Papa Sakho, mede-oprich-
ter van migrantencollectief We Are Here,
kunstenaar en vriend, die in januari 2025
overleed. Twintig jaar later gedenken we
de slachtoffers van de brand, Papa
Sakho’s erfgoed en vieren we Teranga

— de Senegalese kunst van gastvrijheid —
als antwoord op uitsluiting en xenofobie.

Benefiet in PlantageDok

Zaterdag 27 september van 17-22 uur

Plantage Doklaan 8, 1018 CM Amsterdam

3 Senegalese jamsessie

i Traditioneel Senegalees eten:
Thiéboudienne

i Beelden en verhalen over de Schiphol
brand en Teranga als recept voor
solidariteit

Help ons 5.000 euro inzamelen

Met jouw bijdrage dekken we reis- en verblij-
fkosten van Papa Sakho’s familie en gasten
uit Senegal voor de herdenking op 26 oktober
met bewegende kunst, muziek en verhalen

Koop nu een kaartje voor 25 euro:
NL53 TRIO 0338 5736 07 t.n.v. St. Migrant 2

Migrant, o.v.v. Teranga’ (ANBI).

De Schipholbrand-herdenking op zondag 26
oktober begint om 12 uur bij de Dokwerker,
met bussen bezoeken we het Monument
Schipholbrand en het nieuwe cellencom-
plex.

Van 15 tot 18 uur gratis KUNSTMANIFESTA-
TIE in de Wereldtuin, Herengracht 1018 DP
Amsterdam. Performance Salah Hasssan
Faris en oprichting van de |Jzeren Baobab
van Momar Sakho Met eten, expo en muziek

Avondprogramma in Plantage Dok.
Alles in samenwerking met o.a. de familie
Sakho, Wereldhuis, All Included en Meldpunt
Vreemdelingendetentie.

Doe mee. Doneer., Deel.

Wees welkom op zaterdag 27 september!
Martelle Gomis, Vincent de Jong en Jo van der Snal

Stichting Migrant 2 Migrant
m2migrant@gmail.com
http://schipholbrand.net




