
UITNODIGING 

Herdenking 20 jaar Schipholbrand 

• Zondag 26 oktober vanaf 12 uur bij het beeld De Dokwerker, Jonas Daniël 

Meijerplein, Amsterdam 

• Van 15 tot 18 uur: openbare Manifestatie NIET VERGETEN in de Hoftuin (De 

Wereldtuin), Nieuwe Herengracht 18 A, 1018DP Amsterdam 

• Van 19 tot 22 uur: Avondprogramma bij Plantage Dok, Plantage Doklaan 8, 1018CM 

Amsterdam 

Organisatie: St. Migrant 2 Migrant (M2M) en All Included Amsterdam (AI) 

Toegang gratis. Giften welkom. 

NIET VERGETEN 

Op zondag 26 oktober is het precies 20 jaar geleden dat er brand uitbrak in het 

cellencomplex op Schiphol Oost. Hier zaten mensen opgesloten die wachtten op uitzetting, 

omdat ze illegaal waren verklaard. Op 27 oktober kwamen negen mannen en twee vrouwen 

om het leven, doordat de overheid geen oog had voor hun veiligheid. Dit was ook de 

conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, waarna ministers Donner (CDA) en Dekker 

(VVD) op 21 september 2006 moesten aftreden. 

Vanaf De Dokwerker rijden twee bussen naar het nieuwe cellencomplex bij luchthaven 

Schiphol Noord-West en het Monument Schipholbrand. Deze herdenking vestigt de aandacht 

op de gevolgen van het Nederlandse vreemdelingenbeleid, waaronder minachting voor 

mensenrechten en zelfs mensenlevens. De manifestatie NIET VERGETEN is een voorstelling 

met een performance door de Irakese theatermaker Saleh Hassan Faris, met Koraspeler 

Sekou Dioubate.de oprichting van een monumentale ijzeren baobabboom die nu wordt 

gebouwd in Buurtwerkplaats Noorderhof aan de Sloterplas door Momar Sakho. Curator 

Oumar Mbengue Atakosso verzorgt een kleine expositie met werken van Papa Sakho (1960-

2025), de kunstenaar uit Senegal die de brand net overleefde, maar afgelopen januari 

overleed. Zijn woorden klinken nog altijd na: “We are here, to make a life again, together as 

one”. Hij was de naamgever van vluchtelingencollectief We Are Here in 2012. 

Teranga 

De herdenking staat in het teken van de (over)levenskunst van Papa Sakho, de kernwaarde 

van Senegal: Teranga. Teranga betekent gastvrijheid, solidariteit en ruimhartigheid. En 

daarmee houdt het xenofobie en uitsluiting een spiegel voor.  En dat  kan moed geven. 

Op deze dag heten M2M en All Included alle overlevenden en nabestaanden welkom, samen 

met leden van We Are Here, kunstenaars, activisten, buurtgenoten van Papa Sakho uit de 



Wildemanbuurt en Afrikaanse vrienden. Een delegatie van de FNV Domestic Workers Union 

en de Schoonmakers sluit zich om 12 uur aan bij De Dokwerker voor de bustour 

Het avondprogramma bij Plantage Dok in Amsterdam-Oost bestaat uit Senegalees eten en 

live concert en jam met o.a. Cheikh Kandji en Sila op Djembee, Mola Sylla (Xalam, voix) en 

Oumar Mbengue Atakosso en Sekou Dioubate (Kora), en de documentaire Cellenblok K – 

Daar is mijn hoofd gebleven (regie Kees Vlaanderen, Human, 2006). 

De volgende dag zal de Bewegende Baobab naar Ruigoord reizen, waar hij deel zal uitmaken 

van Samhain (een Keltische variant van Allerzielen), op 1 november 

De hele manifestatie zal live zijn te zien op het Youtube kanaal van Radio Teranga. 
https://www.youtube.com/live/WOjkuDn7iSM 
In Dakar zal deze unieke manifestatie op groot scherm geprojecteerd worden in het Village 
des Arts. 
Radio Teranga neemt elke woensdag tussen 15 en 16 uur het leven en de kunst in Dakar en 
Amsterdam met u door. In vele talen! 
https://www.youtube.com/results?search_query=psjm+radio+teranga 
 

 

De Wereldtuin is om niet ter beschikking gesteld door de Protestantse Diaconie. 

De Lutherse Diaconie en Het Cultuurfonds boden financiële steun. 

Financiële bijdragen welkom op NL53TRIO0338573607 t.n.v. Stichting Migrant 2 Migrant. 

 

https://www.youtube.com/live/WOjkuDn7iSM
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